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ABSTRACT 

Everyone wants to be the person who is near to the boss (superior), who is liked by 

the boss, who is pulled by the boss, who is separated from the rest of the employees, 

who is the desired person. particular affection This is also rather frequent. Although 

the account of Jesus and three close followers, Peter, James, and John, seems to 

illustrate that normal relationships between leaders and a limited number of 

subordinates occur. in this manner We only perceive Jesus on a human level if we 

appear like that. What about His divinity level? Didn't Jesus just treat his followers as 

though they were regular superiors? This essay will demonstrate that this is not the 

case. Jesus always loves everyone equally and does not favor any body. 
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Đặt vấn đề 

Trong công việc thường ngày của chúng ta, ai cũng muốn là người được gần gũi với sếp 

(cấp trên), được sếp ưu ái, được sếp kéo đi chung, tách biệt khỏi nhóm nhân viện còn lại, 

được trở nên người được ưu ái đặc biệt. Điều này cũng là chuyện thường tình. Mặc dù câu 

chuyện giữa Chúa Giêsu và ba môn đệ thân cận như Ông Phêrô, Giacôbê, và Gioan có vẻ 

cho chúng ta thấy rằng điều tương tự như các mối quan hệ bình thường giữa cấp trên và 

một số nhỏ người cấp dưới cũng xẩy ra theo cách thức này. Nếu chúng ta nhìn như vậy thì 

chúng ta chỉ nhìn thấy Chúa Giêsu ở cấp độ nhân tính. Thế còn cấp độ thần tính của Ngài 

thì sao? Không lẽ Chúa Giêsu cũng chỉ đối xử với các môn đệ như những cấp trên binh 

thường khác sao? Bài viết này sẽ cho các bạn thấy mọi sự không phải như vậy. Chúa Giêsu 

luôn yêu tất cả mọi người như nhau, và Ngài không thiên vị bất cứ một ai. 
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Trong Tin Mừng theo Thánh Marcô có đoạn: 

32 Sau đó, Đức Giêsu và các môn đệ đến một thửa đất gọi là Ghếtsêmani. Người nói với 

các ông: "Anh em ngồi lại đây, trong khi Thầy cầu nguyện". 33 Rồi Người đem các ông 

Phêrô, Giacôbê và Gioan đi theo. Người bắt đầu cảm thẩy hãi hùng xao xuyến.34 Người 

nói với các ông: "Tâm hồn Thầy buồn đến chết được. Anh em ở lại đây mà canh thức". 
35 Người đi xa hơn một chút, quỷ xuống đất mà cầu xin cho giờ ấy rời khỏi mình, nếu có 

thể được. (Mk: 14: 32-35) (Mark, 2022) (Matthew, 2018). 

Đựa vào đoạn trên, chúng ta đặt ra câu hỏi là tại sao Chúa Giêsu có tới 12 môn đệ, mà 

Ngài chỉ gọi có 3 người đi theo Ngài đến gần nơi Ngài cầu nguyện trong vườn 

Ghếtsêmani (vườn cây dầu O-liu), mà Ngài không gọi tất cả đi cùng Ngài?  

• Có phải Chúa Giêsu thiên vị 3 người này hơn các người khác? 

o Không phải, Chúa luôn đối xử với mọi người như nhau, Ngài không thiên vị 

một ai. 

• Có phải Chúa Giêsu thích ai, hợp với ai là chuyện riêng của Ngài? 

o Không phải, Chúa Giêsu xuống thế để thi hành Thánh ý của Chúa Cha, 

Ngài không làm theo ý mình. 

• Có phải Chúa Giêsu yêu 3 môn đệ này hơn các môn đệ khác? 

o Cũng không phải, Chúa luôn yêu thương từng người một, và tình yêu ngang 

đều như nhau, vì Ngài là Thiên Chúa. 

Vậy thì tại sao Chúa lại chỉ cho 3 môn đệ là Phêrô, Giacôbê, và Gioan đi cùng với Ngài, 

Trước là trên núi biến hình, nay là vào vườn cây dầu, mà không phải tất cả cùng đi với 

Ngài? 

Sự thật thì Chúa Giêsu luôn thương yêu tất cả như nhau. Ngài yêu mỗi một môn đệ và mỗi 

người chúng ta cùng một tình yêu bao la ấy. Ngài luôn mời gọi và tạo cơ hội cho tất cả các 

môn đệ và mỗi người chúng ta đi cùng với Ngài, và đi riêng với Ngài để tách khỏi những 

người còn lại, giống như trường hợp của Phêrô, Giacôbê, và Gioan được đi riêng với Ngài.  

Vậy câu hỏi đặt ra là trong trường hợp như trên thì sao? Tại sao chỉ có 3 người đi riêng với 

Ngài mà không phải tất cả 11 môn đệ? 

Như chúng ta thấy, được đi theo gần Chúa Giêsu không phải là được vinh quang nơi trần 

thế, được có chức, có quyền, mà là đi gần với Chúa Giêsu đến cuộc khổ nạn. Chúa Giêsu 

mời gọi tất cả các môn đệ và cả chúng ta đi gần với Ngài. Ai cũng có cơ hội ngang nhau để 

được trở thành một trong 3 môn đệ đi gần với Ngài, đi vào cuộc khổ nạn với Ngài. 

Vậy tại sao chỉ có 3 môn đệ được đi gần với Ngài? 

Vì cả 3 môn đệ này đều cựu kỳ yêu Chúa Giêsu, người thầy của mình. Gioan rất yêu mến 

Chúa Giêsu. Ông là một trong những môn đệ theo Chúa đầu tiên, và ông đi với Chúa cho 

đến bước chân cuối cùng của Chúa Giêsu nơi trần thế, là trên thập giá. Bất cứ ai khác có 

thể bỏ trốn, bỏ lại Chúa Giêsu bị cô độc trong cuộc khổ nạn, nhưng Gioan thì không. Gioan 

đi theo từng bước chân của thầy mình là Chúa Giêsu, từ vườn cây dầu đến quan toà Philato, 
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đến vua Hêrôđê, và đến núi sọ… Phêrô cũng vậy, ông yêu Chúa Giêsu là thầy mình hơn 

bất cứ ai khác. Ông cũng cùng Gioan theo chân Chúa đến nơi cuối cùng. Ông khóc lóc thảm 

thiết khi nhận ra mình đã chối thầy mình trước mặt con người. Hay trong các trường hợp 

Chúa Giêsu hỏi các môn đệ câu gì, thì ông luôn là người trả lời trước tiên, “Thưa thầy, thầy 

là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa Hằng sống.” Trường hợp của Giacôbê cũng vậy, ông yêu 

Chúa không kém. Ông là Tông đồ khao khát được tử đạo, chết để làm chứng cho Chúa 

Giêsu, thầy của mình. Và ông cũng là một trong các tông đồ đầu tiên theo Chúa. 

Vậy nhờ ảnh hưởng của việc yêu mến Chúa, các ông được mời gọi đi gần Ngài. Trong 

vường cây dầu, sự đau khổ của Chúa Giêsu là vô cùng tận. Có thể xem đây là cơn hấp hối 

khủng khiếp của Ngài. Ngài đau buồn cho đến độ bị chảy cả những giọt mồ hôi máu (Luke 

22: 44) (Luke, 2022). Khi chứng kiến tình trạng này của Chúa Giêsu, nếu những ai không 

yêu Ngài đủ, thì họ sẽ mất đức tin, và rời bỏ Ngài hết. Chỉ có những người yêu mến Ngài 

đủ mới có thể cảm thông và chịu đau khổ cùng với Ngài. Và vì như vậy, chỉ có những người 

yêu mến Chúa, họ mới có thể được mời gọi sống gần Ngài. Đây là lý do mà Chúa Giêsu 

chỉ đưa 3 môn đệ đi gần bên Ngài, vì chỉ yêu Ngài nhiều họ mới chịu đựng và chia sẻ được 

những đau khổ của Ngài. Nói cách khác, càng yêu Chúa Giêsu, chúng ta càng được đến 

gần bên Ngài. 

Càng theo gần Chúa Giêsu, chúng ta càng phải chịu đau khổ. Trong trường hợp của 3 thánh 

tông đồ, vì yêu mến Chúa nhiều, họ được mời gọi sống và đi gần Chúa. Và vì sống gần 

Chúa, họ phải chứng kiến rất nhiều nỗi đau mà Chúa phải chịu đựng. Khi nhìn thấy Chúa 

bị sỉ nhục, bị hành hạ, nỗi đau của họ lại càng gia tăng vì chẳng ai có thể cầm lòng được 

khi nhìn thấy người mình yêu bị hành hạ. Những đau khổ mà họ chịu đựng cùng với Chúa 

cũng là khởi đầu cho các đau khổ trong cuộc sống truyền giáo sau này của họ.  

Tuy nhiên, nếu sống gần Chúa mà chỉ bị đau khổ thì chắc ít ai lại mong muốn cho mình 

điều đó. Thực ra, càng gánh chịu những đau khổ cùng Chúa Giêsu, thì chúng ta càng được 

trở nên vinh quang với Ngài. Dưới cái nhìn của con người, cái chết của Chúa Giêsu trên 

thập giá là một nỗi sỉ nhục, là một sự thất bại, nhưng đối với Thiên Chúa lại là một vinh 

quang. Từng lời sỉ nhục của những người Do Thái, từng roi đòn của quan lính Philato, từng 

dấu đinh đóng vào chân tay Chúa đều là những vinh quang tột bậc của Thiên Chúa. “Vì thế, 

Thiên Chúa đã tôn vinh Người và ban cho Người một Danh hiệu, vượt trên mọi danh hiệu.” 

(Phaolo, 2022). Do đó, chúng ta có thể thấy rằng, khi chúng ta chịu đau khổ với Chúa Giêsu, 

chúng ta sẽ được tôn vinh cùng Ngài nơi quê Trời. 

Kết luận 

Từ việc trên, chúng ta có thể rút ra bài học cho mình rằng, càng yêu mến Chúa Giêsu, chúng 

ta càng được sống gần Chúa; càng sống gần Chúa, chúng ta càng phải chịu đau khổ. Càng 

chịu đau khổ, chúng ta sẽ càng được vinh quang với Ngài. 
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Lời nguyện 

Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con có được tình yêu của chính Ngài, để chúng con có 

thể yêu mến Chúa và yêu mến anh em chúng con như chính Chúa đã yêu thương chúng 

con. Xin ban cho chúng con sức mạnh để có thể theo sát Ngài, cùng chịu đau khổ với Ngài, 

và được vinh quang cùng Ngài trên nước Trời. Amen. 

 

Tài liệu tham khảo 

Luke. (2022). The Agony in the Garden. Retrieved April 2022, from United States 

Conference of Catholic Bishop: https://bible.usccb.org/bible/luke/22?14 

Mark. (2022). Mac 14: 1-15:47. Retrieved April 2022, from Tân Ước Online: 

http://www.donghanh.org/cgi-bin/suyniem/tuol?font=unicode&query=Mk+14:1-

15:47&banner=n 

Matthew. (2018). Mt 26,14-27,66: Cuộc Khổ Nạn Của Đức Giêsu. Retrieved April 2022, 

from Trung Tâm Học Vấn Đa Minh: https://catechesis.net/mt-2614-2766-cuoc-

kho-nan-cua-duc-giesu/ 

Phaolo. (2022). Đức Ki-tô đã tự khiêm tự hạ, nên Thiên Chúa đã siêu tôn Người. 

Retrieved April 2022, from Vatican News: https://www.vaticannews.va/vi/loi-

chua-hang-ngay/2022/04/10.html 

 

 



CSL - ISSN: 2771-1412 Catholic Science & Life  Vol. 2; No. 1; 2022 

36 
 

Biodata 
Assoc. Prof. Pham Vu Phi Ho, Ph.D., Assoc. Dean of the Faculty of Foreign Languages, Van Lang 

University, Vietnam. He used to be a Vice-President of Ba Ria – Vung Tau University, and Vice-

President and Dean of Faculty of Foreign Languages of Van Hien University, Vietnam. Pham has 

been published 56 research articles in both local and International Journals (ISI/Scopus-indexed), 

and 8 books and course-books, 2 course-books were used for undergrad students at HCMC Open 

University, VN, and one course-book was used for both the undergraduate and graduate level at 

Lourdes College, Higher Education Department, Cagayan de Oro City, Philippines. He has 

international experience in teaching English at Suranaree University of Technology, Thailand; 

especially, he worked as a Professor for Gyeongju University, South Korea, in 2014. He is the Vice 

President for Administrative Affairs of the AsiaCALL and the managing editor of its Online 

Journal. He is now the Editor-in-chief of the International Journal of TESOL & Education. He is 

also an editor for the Asian Journal of Applied Linguistics (Scopus), an editor for the World Journal 

of English Language (scopus), and a peer reviewer for some international Journals indexed in 

ISI/Scopus such as Computer Assisted Language Learning, Open Sage, International Journal of 

Instruction. His main interests include Academic Writing, peer responses, translation, Teaching 

methodologies, and Technology-enhanced learning. 

 

 


