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This study investigates the religious transformation of Catholic 

individuals after joining the Legion of Mary (Legio) at Lai Thieu Parish, 

Phu Cuong Diocese. Through in-depth interviews, surveys, and document 

analysis, the study reveals a shift from extrinsic to intrinsic religiosity 

among members. Prior to joining, many participants had irregular 

participation in Mass, prayer, and sacramental life. After joining Legio, 

members reported strengthened Eucharistic devotion, deeper prayer life, 

improved character, increased charitable acts, and stronger community 

bonds. The research highlights how structured meetings, spiritual 

guidance from chaplains, and communal activities helped members foster 

discipline, inner peace, and love for Mary and Jesus. The Legion of Mary 

emerges as a transformative space for spiritual renewal and lay apostolic 

engagement, promoting both personal sanctification and missionary zeal. 

 
TÓM LƯỢC 

Từ khoá: Đạo 

Binh Đức Mẹ, 

đức tin Công 

giáo, giáo xứ Lái 

Thiêu, biến đổi 

đời sống đạo, 

tông đồ giáo dân 

Nghiên cứu này tìm hiểu sự biến đổi đời sống đạo của người Công giáo 

sau khi gia nhập Hội Legio Mariae tại giáo xứ Lái Thiêu, Giáo phận Phú 

Cường. Qua phỏng vấn sâu, khảo sát và phân tích tài liệu, nghiên cứu cho 

thấy sự chuyển biến từ đời sống đạo hình thức sang nội tâm nơi các hội 

viên. Trước khi tham gia, nhiều người ít tham dự Thánh lễ, cầu nguyện 

và lãnh nhận bí tích. Sau khi gia nhập, các hội viên cho biết họ sống đạo 

sốt sắng hơn, yêu mến Thánh Thể, cầu nguyện sâu sắc, sống nhân ái và 

gắn kết cộng đoàn. Việc họp hội nghiêm túc, sự hướng dẫn thiêng liêng 

của cha linh giám, và các hoạt động chung đã giúp họ rèn luyện kỷ luật, 

bình an nội tâm và tình yêu với Đức Mẹ và Chúa Giêsu. Hội Legio trở 

thành môi trường canh tân thiêng liêng và tông đồ giáo dân. 
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Mở Đầu 

Hội Legio là một hội nhằm cổ võ lòng sùng kính Đức Trinh Nữ Maria, là hội giúp những người 

Công giáo noi gương các nhân đức của Đức Mẹ, qua Đức Mẹ mà đến với Chúa Giêsu. “Tinh 

thần Legio là chính tinh thần của Đức Maria. Hội viên Legio sẽ đặc biệt cố gắng rèn luyện cho 

được lòng khiêm nhường sâu thẳm của Đức Maria, đức vâng lời hoàn hảo, tính hiền hậu như 

thiên thần, lời cầu nguyện liên lỷ, sức hãm mình toàn diện thanh khiết không tỳ vết, chí nhẫn 

nại anh dũng trí khôn ngoan siêu phàm, tình mến...” (Thủ bản Legio chương 3 Sl 6 ).1 

Không chỉ có cổ võ lòng sùng kính Đức Trinh Nữ Maria mà những người gia nhập Legio còn 

được tham gia vào các hoạt động tông đồ như công tác truyền giáo, mục vụ bệnh nhân, giúp đỡ 

các gia đình rối đạo, giúp kiểm tra định kỳ trong giáo xứ... Hội viên của Legio được tham gia 

các buổi họp, cầu nguyện, lần chuỗi Mân Côi chung, dâng hoa kính Đức Mẹ... Họ được các 

Linh mục Linh giám, các nữ tu chỉ dẫn hằng tuần và những khi cần thiết. Ngoài những quyền 

lợi đó ra thì những người tham gia phải giữ những quy định của hội như tham dự thánh lễ, tham 

dự đầy đủ các buổi họp, tĩnh tâm, đọc kinh, cầu nguyện,... 

Chúng tôi, những Hiến Sĩ đang mục vụ tại giáo xứ Lái Thiêu, nhận thấy rằng Hội Legio là một 

tổ chức Công giáo lý tưởng cho những người có lòng sùng kính Đức Mẹ. Đây là nơi để các tín 

hữu có thể tập luyện các nhân đức và đồng thời cũng là một chỗ dựa vững chắc về đức tin cho 

người Công giáo. Chính vì thế, chúng tôi đặt ra câu hỏi lớn trong suốt quá trình nghiên cứu 

rằng: Hội Đạo Binh Đức Mẹ đã tác động lên những người tham gia những gì, khiến họ có những 

thay đổi nào trong đời sống Đạo? Với việc mục vụ tại giáo xứ Lái Thiêu và hơn nữa, nhà dòng 

thuộc giáo xứ. Đây là một lợi thế giúp chúng tôi dễ dàng tiếp cận và phỏng vấn giáo dân ở đây. 

Mục tiêu, câu hỏi và phương pháp nghiên cứu 

Tìm hiểu về những thay đổi trong đời sống đạo của những người Công giáo sau khi tham gia 

vào Đạo Binh Đức Mẹ - Hội Legio như thế nào? Và vai trò của hội Legio trong những thay đổi 

đó. 

Câu hỏi nghiên cứu 

Những thay đổi trong đời sống đạo của những người Công giáo sau khi tham gia vào Đạo Binh 

Đức Mẹ- Hội Legio như thế nào?  

 

Phương pháp nghiên cứu 

▪ Phương pháp nghiên cứu tài liệu 

▪ Phương pháp phỏng vấn sâu. 

▪ Khảo sát bằng bảng hỏi 

 

Cơ Sở Lí Luận và Tổng Quan Đề Tài Nghiên Cứu 

Địa bàn nghiên cứu 

 Giáo xứ Lái Thiêu tọa lạc tại Phường Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương, với khoảng 3100 

giáo dân, là một cộng đoàn lớn và đa dạng. Giáo xứ có một số đoàn hội và phong trào như Hiền 

Mẫu, Gia Trưởng, Giới Trẻ, Thiếu nhi Thánh Thể, Hội Legio Mariae, Hội Dòng Ba Cát Minh,.... 

 
1 Legio Mariae. Sổ tay Legio Mariae. Bản dịch tiếng Việt, Hội đồng Comitium Việt Nam, 2015. 
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Mỗi đoàn hội đều có vai trò quan trọng trong việc phát triển đời sống đức tin, đồng thời phục 

vụ cộng đoàn và lan tỏa tình yêu thương của Chúa. 

Hội Legio Mariae giáo xứ Lái Thiêu là một trong những tổ chức nổi bật, với khoảng 60-70 

thành viên. Các hoạt động chính là thăm viếng bệnh nhân, giúp đỡ gia đình nghèo, tổ chức cầu 

nguyện và tham gia các chương trình bác ái. Hội luôn đồng hành cùng hội đồng giáo xứ trong 

các công tác tông đồ, phát huy tinh thần sống đạo và phục vụ như gương sáng của Đức Mẹ 

Maria. 

Hội Legio tại Giáo xứ Lái Thiêu thành lập năm 2006, do Linh mục Ðaminh Nguyễn Ngọc Minh 

là Linh giám. Hội có số hội viên hoạt động: 61 người, trong đó 2 tập sự, 7 nghĩa sĩ. Số hội viên 

tán trợ: 49 người. Tu sĩ bảo trợ: 3 người. Giáo dân bảo trợ: 3 người. Hàng tuần hội thường họp 

vào tối thứ 4 lúc 19h30 tại thư viện Giáo xứ. Hội Legio tại giáo xứ Lái Thiêu đặc biệt chú trọng 

đến các hoạt động tông đồ, như thăm viếng bệnh nhân, giúp đỡ người nghèo và tổ chức các 

buổi cầu nguyện chung. Những thành viên thường đi tông đồ (Thăm bệnh nhân, những người 

rối đạo, những người cơ nhỡ...) trong giáo xứ 2 tiếng/ tuần... Họ tham gia rất đầy đủ các hoạt 

động của hội (trên 80%). Các thành viên, cả nam lẫn nữ, tham gia các buổi họp hàng tuần để 

cầu nguyện, học hỏi Kinh Thánh và chuẩn bị cho các công tác tông đồ tiếp theo. Hội cũng tổ 

chức các buổi dâng hoa kính Đức Mẹ vào các dịp lễ trọng, góp phần củng cố đời sống đức tin 

trong giáo xứ. 

Một vài thuật ngữ liên quan 

Hội viên tán trợ: là những người Công giáo gia nhập vào hội Legio nhưng không thể tham gia 

hoạt động tông đồ thường xuyên được. Họ sẽ liên kết với các thành viên trong hội bằng lời cầu 

nguyện và những mối liên kết thiêng liêng. Hằng ngày phải đọc trọn kinh “Tessera” và lần hạt 

Mân Côi.  

Hội viên hoạt động: Ngoài các nhiệm vụ và quyền lợi giống hội viên tán trợ thì hằng tuần họp 

và đi thăm viếng.  

 

Nội Dung Nghiên Cứu 

Lý thuyết nghiên cứu 

 Khi bàn về việc thực hành đạo của con người, hai nhà tâm lý học Allport và Ross (1967) đã 

đưa ra một thang đo nhằm đo lường xu hướng tôn giáo (religious orientation scale) nơi con 

người. Trong thang đo này hai tác giả đã phân biệt ra thành hai chiều kích khác nhau của xu 

hướng tôn giáo gồm: “tôn giáo hướng ra bên ngoài” và “tôn giáo hướng vào bên trong”. 

“Tôn giáo hướng ra bên ngoài” (extrinsic orientation) là một hệ thống tín ngưỡng tôn giáo biểu 

hiện ở một sự thực hành bên ngoài mà cụ thể là việc thực hành các nghi lễ hoặc nghi thức tôn 

giáo chứ không phải là sự trải nghiệm nội tâm một cách thuyết phục và sâu sắc các giá trị hay 

chuẩn mực tôn giáo trong đời sống thường ngày. 

“Tôn giáo hướng vào bên trong” (intrinsic orientation) lại mang đặc trưng như một kiểu tín 

ngưỡng và thực hành tôn giáo trong đó cá nhân tỏ ra “muốn phục vụ niềm tin hơn là phục vụ 

chính mình”, tức là họ sống đạo như một trải nghiệm của lòng tin sâu sắc và phục vụ cho niềm 

tin của bản thân hơn là để cho người khác thấy” việc sống đạo của mình.2 

 
2 Gordon W. Allport và J. Michael Ross, Personal Religious Orientation and Prejudice, Journal of Personality 

and Social Psychology 5, no. 4 (1967), 432-443. 
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Như vậy việc phân biệt giữa hai lối sống “tôn giáo hướng ra bên ngoài” và “tôn giáo hướng vào 

bên trong” là một nội dung cần được chú ý khi nghiên cứu về đời sống tôn giáo của cá nhân. 

Khi nghiên cứu về đời sống tôn giáo của những người trước khi gia nhập hội Legio chúng tôi 

cũng chia làm hai chiều kích như trên. 

Trong nghiên cứu này, chúng tôi quan niệm những khía cạnh đời sống đạo hướng ra bên ngoài 

chính là những thực hành tôn giáo mang tính nghi lễ nơi giáo dân thể hiện qua việc tham dự 

các nghi thức như: việc tham dự thánh lễ, việc đọc kinh sớm tối, việc xưng tội rước lễ, việc đọc 

kinh thánh, nắm bắt thông tin giáo xứ, giáo phận và thể hiện tính chất Công giáo ra bên ngoài... 

Đời sống đạo của những người Công giáo trước khi tham gia vào Đạo Binh Đức Mẹ giáo xứ 

Lái Thiêu 

Đời sống nghi lễ trước khi gia nhập Đạo Binh Đức Mẹ (Tôn giáo hướng ra bên ngoài) 

Tham dự thánh lễ 

 Khảo sát mức độ tham dự thánh lễ của người giáo dân là một trong những chỉ báo thể hiện 

lòng đạo của người giáo dân hiện nay. Việc tham dự thánh lễ ngày thường không nằm trong vi 

phạm “luật buộc”, mà xuất phát từ lòng đạo của cá nhân; khi có điều kiện, người giáo dân ưu 

tiên dành thời gian mỗi ngày cho việc tham dự thánh lễ. Theo kết quả khảo sát cho thấy trước 

khi gia nhập Legio chỉ có 60%  tham dự thánh lễ ngày Chúa nhật hàng tuần và các thánh lễ 

buộc mà thôi. 

Vậy đâu là lý do mà những người Công giáo này lại ít tham dự thánh lễ ngày thường như vậy? 

Qua những cuộc phỏng vấn từ các thành viên mà chúng tôi nhận được: 

“Chồng cô mất cách đây 20 năm, một mình cô nuôi 4 người con... Cô cũng không thích đến 

nhà thờ mà không hiểu lý do vì sao mình lại không thích đến. Có khi cô còn không tham dự 

thánh lễ ngày Chúa nhật.”3 Cô Quý. 

“Do làm việc theo giờ hành chính nên cô cũng không có thời gian tham gia các đoàn hội nào 

cả. Hàng tuần cô chỉ đi lễ ngày Chúa nhật, cũng có tuần không đi được vì bận việc này việc 

kia...Bố mẹ ở nhà đã có các em lo rồi nên cô cũng không phải suy nghĩ.”4 Cô Ngọc. 

Cô kể ban ngày thì đi bán thuốc, tối thì có khi đi học để lấy bằng rồi chăm chồng con, cô rất 

bận. Có ngày 9, 10h đêm cô vẫn chưa được ăn cơm nên không có thời gian để đi lễ, đi nhà thờ. 

Cô chỉ đi lễ ngày Chúa nhật.”5 Cô Yến. 

Ngoài yếu tố việc làm, còn có thể nhận thấy một số nguyên nhân khác ảnh hưởng đến mức độ 

tham dự thánh lễ ngày thường của người giáo dân. Thứ nhất, đời sống đô thị hóa và nhịp sống 

hiện đại ngày càng bận rộn khiến người ta khó sắp xếp thời gian cho các sinh hoạt tôn giáo 

thường xuyên. Đối với nhiều người, công việc, gia đình và những trách nhiệm khác chiếm phần 

lớn quỹ thời gian trong ngày, dẫn đến việc tham dự thánh lễ trở thành một hoạt động thứ yếu, 

chỉ được ưu tiên vào ngày Chúa nhật. 

 
3 Trích biên bản phỏng vấn Cô Quý 
4 Trích biên bản phỏng vấn Cô Ngọc 
5 Trích biên bản phỏng vấn Cô Yến 
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Thứ hai, yếu tố tâm lý và tinh thần cũng đóng vai trò quan trọng. Một số người được phỏng vấn 

thừa nhận rằng họ không còn cảm thấy sự gắn kết mạnh mẽ với đời sống tôn giáo như trước 

đây, hoặc họ đến nhà thờ chỉ vì thói quen, hơn là do lòng sốt sắng. Điều này có thể xuất phát từ 

nhiều nguyên nhân, chẳng hạn như thiếu sự đồng hành thiêng liêng, những khó khăn trong đời 

sống cá nhân làm suy giảm đức tin, hoặc cảm giác xa cách với cộng đoàn giáo xứ. 

Ngoài ra, điều kiện về địa lý và phương 

tiện di chuyển cũng có thể là một trở 

ngại. Đối với một số người sống xa nhà 

thờ hoặc không có phương tiện đi lại 

thuận tiện, việc tham dự thánh lễ ngày 

thường trở thành một thách thức lớn. 

Đặc biệt, đối với những người cao tuổi 

hoặc những ai có sức khỏe yếu, việc đi 

lại thường xuyên đến nhà thờ không phải 

lúc nào cũng dễ dàng. 

Từ những phân tích trên, có thể thấy 

rằng mức độ tham dự thánh lễ ngày 

thường của giáo dân chịu tác động bởi 

nhiều yếu tố khách quan và chủ quan.

  

Lãnh nhận bí tích hòa giải 

Khi nghiên cứu về xu hướng tôn giáo hướng ra bên ngoài của người Công giáo, chúng ta không 

thể không nhắc đến việc lãnh nhận bí tích hòa giải của họ. Số lần họ xưng tội trong một năm 

và việc rước lễ với mức độ thường xuyên hay không thường xuyên của họ. 

 “Cô không đi lễ nên cũng chẳng xưng tội rước lễ gì cả. Lúc trước khoảng từ năm 1998-

2000, cô còn không xưng tội rước lễ nữa. Lâu không đi lễ nên gặp cha xưng tội cũng 

ngại.”6- Cô Quý. 

“Một năm cô xưng tội một lần vào mùa chay để rước lễ trong mùa Phục Sinh đúng theo 

luật buộc. Không phải là mình không ý thức về xưng tội nhưng cũng không có thói quen 

xưng tội nhiều. Với lại cô cũng thấy bình thường, mọi người không đi xưng tội đầy có 

sao đâu.”7- Cô Ngọc. 

Dữ liệu khảo sát cho thấy trước đây những người Công giáo được phỏng vấn đều rất ít đi xưng 

tội; do họ không có thời gian hoặc gặp trở ngại về tâm lý, ngại, chưa ý thức về việc xưng tội... 

Đọc Kinh Thánh 

Đối với người Kitô hữu, đọc và suy niệm Lời Chúa thường được xem là trung tâm trong đời 

sống đạo, bởi đó chứa đựng những điều trực tiếp Thiên Chúa truyền dạy thông qua ngòi bút của 

các tác giả được Chúa linh hứng. 8 

 “Chú không bao giờ biết đến đọc Kinh Thánh bao giờ. Trước đây thì hay đọc báo lắm, 

nhất là báo thanh niên, chưa bao giờ nhà chú có cuốn Kinh Thánh” 9 Chú Lượng. 

 
6 Trích biên bản phỏng vấn Cô Quý 
7 Trích biên bản phỏng vấn Cô Ngọc 
8 Giáo hoàng Phaolô VI. Tông huấn Evangelii Nuntiandi về việc loan báo Tin Mừng trong thế giới ngày nay. 

Vatican, 1975. 
9 Trích biên bản phỏng vấn Chú Lượng  
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Thế nhưng theo kết quả phỏng vấn thì hầu như các thông tín viên đều không biết đến việc đọc 

Kinh Thánh bao giờ. Cũng có thể là do thói quen đọc kinh hơn là đọc Lời Chúa hoặc do không 

có thời gian. Việc đọc Lời Chúa có vẻ khó hơn là đọc kinh đã thuộc lòng; do đó, cho thấy tầm 

quan trọng việc giảng dạy của các Linh mục. 

Việc đọc kinh sáng tối và lần hạt Mân Côi 

“Cô không bao giờ biết đến lần hạt từ sau khi lập gia đình.”10- Cô Yến. 

“Trước đây cô rất ít đọc kinh, có khi ngày đọc được 10 kinh, có này đọc 3 kinh, có những 

ngày cô không đọc. Đọc đi đọc lại mấy kinh như con rô bốt vậy.”11- Cô Quý. 

Từ trước, cô đã rất yêu mến Đức Mẹ. Cô học rất thuộc những ơn ích khi lần hạt Mân Côi 

và mang chuỗi Mân Côi bên mình, Đức Mẹ sẽ ban cho. Qua đó, sẽ được Đức Mẹ dẫn đến 

cùng Chúa. Được Đức Mẹ giúp đỡ trong mọi khó khăn. Ăn mặc nết na và giữ đức trong 

sạch. Hiểu biết tội lỗi và thực tình tu sửa. Luôn luôn được sống bình an trong Chúa và 

Đức Mẹ. Được yên ủi trong những lúc đau khổ. Mẹ sẽ ban cho vợ chồng chung thủy suốt 

đời.12- Cô Phúc. 

 Qua việc phỏng vấn, chúng tôi nhận thấy rằng rất nhiều người Công giáo trong nhóm này trước 

khi gia nhập Hội Legio họ đều không thích lần hạt Mân côi và rất ít khi lần hạt Mân côi. Có 

những khi chỉ lần 3, 10 kinh, rất lâu họ mới lần được 50 kinh. Nhiều người cho rằng đọc kinh 

Mân côi là cứ đọc đi đọc lại như con robot, rất nhàm chán. Họ cũng đọc kinh sáng tối rất ít, 

nhiều khi thì không đọc. Khi đọc kinh sáng, tối có ý nghĩa đối với đời sống tâm linh tức là 

những người thực hiện sẽ duy trì lòng đạo đức cá nhân. Nhưng hầu như những người được 

phỏng vấn đều rất ít khi đọc kinh sáng tối. 

Tham gia các giới, Hội đoàn Công giáo 

Việc tham gia các giới, hội đoàn trong các giáo xứ Công giáo ở Việt Nam, ở khía cạnh nào đó 

là thể hiện lòng mộ đạo và tư cách đạo đức của người tham gia. Đặc biệt là trong bối cảnh của 

giáo xứ Lái Thiêu, là một giáo xứ mà rất lâu đời do các Linh mục Miền Bắc coi sóc vốn có 

truyền thống hội đoàn. Hiện nay, tại giáo xứ Lái Thiêu, mỗi giáo dân theo thứ bậc gia đình, như 

ông bà, cha mẹ, con cái (trưởng thành hay còn nhỏ) đều có một giới để tham gia sinh hoạt trong 

giáo xứ. Điều này phản ánh đặc trưng cơ bản trong các chương trình mục vụ dành riêng cho 

các giới tại Giáo phận Phú Cường. Bên cạnh hệ thống tổ chức mục vụ của giáo xứ còn có hệ 

thống các hội đoàn mang tính tự nguyện như ca đoàn, hội cầu nguyện, huynh đoàn Đa minh, 

hội Legio,... 

 Nhưng, những thông tín viên khi được phỏng vấn thì rất ít người tham gia vào các hội đoàn vì 

hầu hết họ bận công việc hoặc có những người thì không thích lễ nghi, rườm rà. 

Đời sống nội tâm, cầu nguyện, đời sống gia đình, xã hội và các hệ giá trị trong đời sống người 

Công giáo trước khi gia nhập Đạo Binh Đức Mẹ. (Tôn giáo hướng vào bên trong) 

Đời sống nội tâm, cầu nguyện 

Trong nghiên cứu về tôn giáo, cầu nguyện là một trong những chỉ báo quan trọng để đo lường 

sự “Quy thuộc tôn giáo”, bởi cầu nguyện được xem như là “hành vi giao tiếp giữa cá nhân với 

 
10 Trích biên bản phỏng vấn Cô Yến 
11 Trích biên bản phỏng vấn Cô Quý 
12 Trích biên bản phỏng vấn Cô Phúc  
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một hữu thể siêu tự nhiên.”. Do đó, nó thường được xem như là một chỉ báo đo lường “mức độ 

thâm sâu của tính tôn giáo”13 

Trong bài nghiên cứu này, chúng tôi không phân biệt những hình thức cầu nguyện mà chỉ chú 

ý xem những người này trước khi gia nhập Đạo Binh Đức Mẹ họ cầu nguyện ở mức độ nào, 

vào những dịp nào, bởi dường như những người Công giáo thường cầu nguyện khi gặp những 

vấn đề khó khăn hay những tình huống bất trắc hơn là cầu nguyện như một thói quen thường 

ngày. 

“Những lúc gặp khó khăn về kinh tế cô không bao giờ nghĩ đến việc cầu xin Chúa và Đức 

Mẹ giúp. Khi được hỏi là vì sao, cô nói rằng có lẽ là cô không để ý đến chuyện này.”14- 

Cô Quý. 

“Hồi nhỏ cô chỉ đi lễ với nhà thờ chỉ do thói quen, cũng có khi bố mẹ bắt đi nên đi chứ 

chẳng bao giờ nghĩ đến là mình yêu mến Chúa với Đức Mẹ cả”15- Cô Yến. 

 “Thỉnh thoảng cô mới lần hạt mân côi nhưng không bao giờ lần đủ 50 kinh. Có khi cả 

tháng chắc được vài lần thôi. Có chuyện khó khăn gì thì cũng chỉ kêu đến Chúa. Có lẽ là 

ít cầu nguyện với Đức Mẹ nên không nghĩ tới.”16- Cô Sang. 

Kết quả khảo sát cho thấy hầu như tất cả những người được phỏng vấn đều chưa có được đời 

sống cầu nguyện thân tình với Thiên Chúa. Có những người chỉ đọc kinh như một thói quen 

được cha mẹ dạy từ nhỏ chứ chưa thực sự có lòng mến hay ý thức về lòng yêu mến Thiên Chúa. 

Những lúc gặp khó khăn họ cũng ít nghĩ tới việc cầu xin Chúa và Đức Mẹ. Lý do chính ở đây 

là do công việc bộn bề nên họ không có thời gian cho việc cầu nguyện và trau dồi đời sống nội 

tâm. 

Đời sống gia đình 

 “Do bận bịu tối ngày nên những đứa con của cô giao hết cho bà ngoại. Do mẹ cô là một 

người rất nghiêm khắc và sùng đạo nên kinh hạt mẹ cô đều dạy cho các cháu. Ba đứa con 

của cô đều được bà ngoại cho đi học giáo lý đầy đủ. Cô thấy những đứa con của mình rất 

ngoan.” 17 -Cô Yến 

 “Cô cũng hay dạy con cô lúc còn nhỏ đọc kinh trước khi đi ngủ. Cô luôn mong hai người 

con trai của cô đi tu làm linh mục vì cô thấy chúng nó hiền và ngoan”- 18Cô Sang 

Qua các cuộc phỏng vấn, có thể thấy rằng vấn đề giáo dục đức tin trong gia đình được nhiều 

bậc cha mẹ quan tâm. Họ chú trọng hướng dẫn con cái làm dấu thánh giá, học giáo lý và mong 

muốn chúng trưởng thành trong đức tin, sống tốt. Tuy nhiên, cũng có những gia đình vì quá 

bận rộn mà ít quan tâm đến con cái, giao phó hoàn toàn việc nuôi dạy cho ông bà. Bên cạnh đó, 

một số gia đình vẫn còn tồn tại bất hòa, thiếu sự quan tâm và chăm sóc lẫn nhau. Không ít 

trường hợp cha mẹ xung đột với con cái, anh chị em bất hòa, chưa biết nhường nhịn nhau, dẫn 

đến mâu thuẫn trong gia đình. 

 

 

 
13 Nguyễn Xuân Nghĩa, Tâm thức tôn giáo và lý thuyết thế tục hóa ở Châu Á và Việt Nam, trong tạp chí Nghiên 

cứu Tôn giáo, số 02 (2010), 3. 
14 Trích biên bản phỏng vấn Cô Quý 
15 Trích biên bản phỏng vấn Cô Yến 
16 Trích biên bản phỏng vấn cô Sang  
17  Trích biên bản phỏng vấn Cô Yến 
18 Trích biên bản phỏng vấn cô Sang  
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Nhân đức và tính cách 

Cô nhận rằng trước đây mình cũng có tính nhiều chuyện, hay quan tâm quá vào chuyện của 

người khác. Cô nói cũng có thể tính của cô cũng thẳng, nếu ai làm điều gì không vừa ý thì cô 

liền nói ngay. Đã có lần cô với một chị kia làm cùng cơ quan, giận nhau cả mấy tháng nhưng 

rồi cũng thôi. Sau đó thì gặp nhau cũng không thấy vui vẻ gì nữa. Cô cũng hay để ý rồi hay 

giận vu vơ vậy.19 

“Ông bà rất lo lắng về đứa con của mình vì nó không lập gia đình mà lại còn hay đi. Đã có lần 

ông nghe thấy người ta nói rằng cô cặp bồ, rồi đi với người này người kia”20 

Trước khi gia nhập hội Legio, các hội viên có những tính cách rất khác nhau. Một số người 

từng có những thói quen không tốt như thích nói hành, nói xấu, hay giận hờn, ghen ghét, ích 

kỷ. Cũng có người gây ra mâu thuẫn, cãi vã chỉ vì lời nói không hay. Thậm chí, có người còn 

sa vào cờ bạc, rượu chè, bạo lực gia đình… 

Đối những hành vi Công giáo cho là phạm tội 

 ...chồng cô là người tân tòng, có một bà em ở cùng với vợ chồng cô đã chết. Ngày giỗ 

của bố mẹ chồng cô, cô vẫn làm cơm cho các em cúng. Cô nói với mẹ cô là con theo 

Đạo nên con làm cơm như thế, nếu mẹ có ăn được thì mời mẹ về ăn. Cô cho rằng làm 

như thế là không có tội vì mình không cúng mà chỉ làm vì lòng hiếu thôi.21 

Trước đây, lâu lâu một vài người bạn của cô cũng hay rủ cô đi xem bói. Nhiều khi cô 

cũng tin vì ông thầy bói nói đúng. Ở nơi cô làm lâu lâu họ vẫn cúng hay thắp hương 

ông địa gì đó. Nhưng cô không làm cùng với họ vì không thích, nếu họ có nhờ lấy 

nước hay rửa hoa quả để họ cúng thì cô vẫn làm.22- Cô Ngọc 

Trước khi gia nhập hội Legio, những người được phỏng vấn vẫn thực hiện một số hành vi mà 

Giáo Hội không cho phép và coi là công việc của ma quỷ. Một số người cho rằng những việc 

đó không có tội, trong khi có người dù biết là sai nhưng vẫn cố tình làm. 

Hội Legio- những tác động làm thay đổi những người Công giáo sau khi gia nhập hội. 

Hội viên Legio với Thánh Thể 

Cha Linh giám luôn nhắc đi nhắc lại, từ lúc thành lập hội Legio cho tới bây giờ: “ Tuy nhiên, 

vì lo lắng cho đời tư và hoạt động của hội viên, Legio khẩn thiết van xin hội viên năng dự lễ- 

nếu tiện, xin dự lễ hằng ngày- và khi dự lễ hãy chịu lễ.”23 

Có lẽ, khi hiểu được ý nghĩa của những lời Linh mục Linh giám hội Legio giảng dạy, lời khuyên 

của hội, nên tôi nhận thấy đã có những chuyển biến trong việc tham dự Thánh lễ của những 

người gia nhập hội Legio. 

Từ hồi đó tới giờ, chồng cô ngày nào cũng đi lễ sáng lúc 4h30 để cầu nguyện cho con. 

Cũng từ lúc đó, cô không bán thuốc tây nữa mà gia nhập hội Legio và hội Lòng Thương 

Xót Chúa để cầu nguyện cho con. Cô chăm chỉ đi lễ hơn, hầu như ngày nào cô cũng 

tham dự Thánh lễ vào lúc 17h30 tại giáo xứ.24  

 
19 Trích biên bản phỏng vấn Cô Ngọc 
20 Trích biên bản phỏng vấn ông Thành bố cô Ngọc 
21 Trích biên bản phỏng vấn Cô Yến 
22 Trích biên bản phỏng vấn Cô Ngọc 
23 Nhật ký Legio MCul17- Gx. Lái Thiêu 
24 Trích biên bản phỏng vấn Cô Yến 
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“Cô ngủ dậy lúc 3h45 để đọc kinh sáng. Từ 4h-4h30, cô tập yoga, sau đó cô đi lễ lúc 5h 

sáng.”25 

Cha Linh giám quan tâm lắm! Có những người lâu lâu không thấy đi lễ, cha lại hỏi thăm ngay: 

‘Dạo này có chuyện gì mà không đi lễ vậy?’. Từ khi tham gia hội Legio chú đi lễ nhiều hơn, 

sáng nào chú cũng đi. Đi mình cầu nguyện cho mình, cho bố mẹ, người thân mình đã qua đời. 

Cha vẫn nói đấy, không gì cao trọng hơn Thánh lễ mà.26 

Với sự dẫn dắt chỉ bảo của Cha Linh giám, sự quan tâm trong mối dây liên kết anh chị em hội 

viên đã khiến cho nhiều người khi gia nhập vào Hội Legio hiểu ra được ý nghĩa của Thánh lễ 

và lòng yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể. Những hội viên đã tham dự Thánh Lễ mỗi ngày theo 

quy định của hội với tinh thần yêu mến mà không bị bắt buộc. Trong Thánh lễ hội viên cầu 

nguyện cho chính mình, cho những người thân yêu và cho cả những người khác nữa. Có thể 

nói, ta nhận thấy được sự quan trọng trong diễn ngôn của vị Linh mục linh giám này. 

Đời sống cầu nguyện của Hội viên Legio 

Trước đây cô rất ít đọc kinh, có khi ngày đọc được 10 kinh, có ngày đọc 3 kinh, có những ngày 

cô không đọc. Khi được hỏi có phải là do bận công việc mà cô không thể đọc không thì cô nói 

rằng không phải do cô bận công việc mà cô thấy nhàm chán lắm. “Đọc đi đọc lại mấy kinh như 

con rô bốt vậy”... Ban đầu khi tham gia vào hội cô cảm thấy rất chán. Cô nói rằng phải tham 

gia lần hạt mân côi 50 kinh rất dài, ngồi trong một căn phòng nóng bức giống như kiểu bị hành 

xác. Rồi mỗi tuần lại phải đi tham gia những công tác ít nhất 2h/ tuần rất mệt và muốn bỏ. Cô 

không dám bỏ vì ngại với Cha sở. Nhưng sau gần 3 tháng tham gia hội cô đã thấy thích và 

muốn gắn bó với hội. Nhiều khi bận không tham gia họp với hội hàng tuần được do bận công 

việc thì cô lại cảm thấy nhớ: “ Nhớ từng khuôn mặt mọi người lúc họp, nhớ những lúc ngồi 

nghe mọi người kể về khó khăn của họ.27 

Trước đây, anh cũng rất chán nản vì tưởng chừng như mình là một con người vô dụng, 

chỉ biết ăn bám bố mẹ. Từ sau khi anh gia nhập hội Legio anh được sơ đồng hành dạy 

anh cầu nguyện với Chúa và Đức Mẹ. Anh đã cảm thấy mình có ích hơn. Anh có thể cầu 

nguyện cho mình, cho gia đình và cho cả những người không thể cầu nguyện được. Tuần 

nào cũng có một hai anh chị trong hội tới thăm hỏi anh.28 

Chúng tôi đã nhận thấy rằng có sự thay đổi rất tích cực trong đời sống cầu nguyện ở những 

người sau khi gia nhập hội Legio. Từ việc không thích cầu nguyện và không biết cầu nguyện 

họ đã cầu nguyện và biết cầu nguyện nhiều hơn.  Ban đầu khi tham gia vào Hội thì cũng gặp 

phải sự chán nản vì chưa quen phải ngồi trong phòng với những buổi cầu nguyện dài. Nhưng 

giờ đây họ đã hiểu và quen với những buổi cầu nguyện như thế. 

Họ không chỉ cầu nguyện chung với nhau mà còn biết cầu nguyện riêng. Cầu nguyện ở nhà, 

cầu nguyện cùng với Kinh Thánh. Trước đây, khi chưa gia nhập vào hội thì họ chẳng bao giờ 

biết đến cuốn Kinh thánh nhưng nay họ đọc Kinh Thánh mỗi ngày, gia nhập lớp học Kinh 

Thánh. 

 

 

 

 
25 Trích biên bản phỏng vấn Cô Quý 
26 Trích biên bản phỏng vấn Chú Lượng  
27 Trích biên bản phỏng vấn Cô Quý 
28 Trích biên bản phỏng vấn anh Hưng  



CSL - ISSN: 2771-1412 Catholic Science & Life  Vol. 5, No. 2, 2025 

 84 

Những đức tính mà hội viên học được nơi hội Legio 

Rèn luyện được đức dũng cảm, kiên trì và nhẹ nhàng khi hoạt động tông đồ 

 Khi hoạt động tông đồ, hội viên Legio khó tránh khỏi trường hợp nhiều người muốn tránh xa, 

họ tỏ ý khó chịu đối với những cuộc thăm viếng. Để đạt được mục đích cao đẹp của mình thì 

những người tham gia Legio phải kiên nhẫn và dũng cảm hy sinh. Họ không thể không tránh 

khỏi những cái nhìn hiểm độc, mắng nhiếc. Nhiều khi phải nhọc nhằn về thể xác: phải chịu 

nắng mưa, vào những ngõ hẻm tối tăm, những nơi dơ bẩn, họ học cho mình được sự tế nhị, nhẹ 

nhàng. 

Nhiều khi đi đến bị người ta đuổi, không được người ta tiếp đón nhưng cô vẫn thấy vui vì được 

làm việc cho Chúa, cho Mẹ....Khi tới nơi cô bị người bệnh đó đuổi về. Cô Quý nói khi đó cô 

cảm thấy mình đúng nghĩa là Đạo Binh Đức Mẹ.29  

Hay như ông cho biết: Tính của nó cũng thẳng tính lắm, ai mà không được ý nó là chết 

với nó. Nhiều khi nó còn chửi cả tôi nữa. Nó còn hay giận mấy đứa em nó, không chịu 

nhịn đâu. Giờ mỗi lần thấy cô đi tông đồ về lúc nào cũng vui nhưng nhiều khi cũng 

thấy có vẻ mệt mà cũng chẳng kêu ai. Đúng là Chúa cùng Đức Mẹ làm phép lạ, thay 

đổi hẳn con gái ông. 30 

Nhiều người sẽ lo lắng khi thấy những hội viên Legio mạo hiểm vì Tôn giáo, bị nhiều người 

nói là “ liều lĩnh”, cuồng tín. Nhưng vì tình yêu họ vẫn quyết tâm đi. 

Có thể thấy rằng, khi tham gia hoạt động tông đồ trong hội Legio, các hội viên không chỉ đơn 

thuần thực hiện nhiệm vụ truyền giáo mà còn rèn luyện và hun đúc cho mình nhiều đức tính 

quan trọng. Đức dũng cảm giúp họ kiên trì đối diện với những khó khăn, thử thách, ngay cả khi 

bị từ chối, hiểu lầm hay chống đối. Sự kiên trì giúp họ không bỏ cuộc giữa chừng mà tiếp tục 

sứ mạng của mình với lòng hăng say. Đồng thời, sự nhẹ nhàng, tế nhị giúp họ xoa dịu những 

tình huống căng thẳng, chạm đến trái tim của những người mà họ phục vụ. 

Những câu chuyện thực tế từ các hội viên cho thấy rõ sự thay đổi tích cực mà Legio mang lại 

trong đời sống của họ. Không chỉ rèn luyện đức tin, họ còn học được cách nhẫn nhịn, yêu 

thương và hy sinh nhiều hơn. Dù đôi khi phải đối diện với sự xa lánh, những ánh mắt lạnh lùng 

hay thậm chí bị từ chối thẳng thừng, họ vẫn vững tâm bước tiếp vì lý tưởng phục vụ Chúa và 

Đức Mẹ. 

Dù xã hội có những đánh giá khác nhau về những hoạt động này, nhưng đối với các hội viên, 

niềm vui và sự bình an khi được dấn thân vì đức tin là điều quan trọng nhất. Chính sự kiên trì 

và lòng can đảm của họ đã trở thành những minh chứng sống động về tinh thần Đạo Binh Đức 

Mẹ,luôn trung thành, bền bỉ và tràn đầy tình yêu thương trong hành trình phục vụ tha nhân. 

Tìm ra được những bí quyết trong giao tiếp qua những lần thăm hỏi bị xua đuổi 

Những người tham gia Legio đã tự tìm ra cho mình những phương thế thích hợp cho việc hoạt 

động tông đồ. Họ không chỉ trở nên hiền lành, nhẹ nhàng hơn mà còn khôn ngoan hơn trong 

cách giao tiếp và tiếp cận với những người mà họ muốn giúp đỡ. 

Bí quyết đi làm tông đồ của cô Sang : Cô chia sẻ là trước mỗi buổi đi như vậy cô đều cầu 

nguyện xin Đức Mẹ dẫn đường. Buổi tối cô soạn ra những câu mình sẽ nói trong ngày hôm sau, 

giống như giống như chuẩn bị một kịch bản vậy. Cô còn đưa ra cả tình huống nếu bị người ta 

 
29 Trích biên bản phỏng vấn Cô Quý 
30 Trích biên bản phỏng vấn ông Thành bố cô Ngọc 
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đuổi và không tiếp cô sẽ phải nói ra sao. Nhờ sự chuẩn bị kĩ càng nên những chuyến đi của cô 

rất thành công. Cô đã có thể giúp được rất nhiều gia đình bị rối đạo.31 

Qua những lần thăm hỏi bị từ chối hay xua đuổi, các hội viên Legio không chỉ rèn luyện đức 

kiên trì mà còn tự đúc kết cho mình những bí quyết quý giá trong giao tiếp. Họ học cách ứng 

xử linh hoạt, tinh tế và khéo léo hơn trong cách tiếp cận, giúp lời nói và hành động của họ trở 

nên thuyết phục hơn. 

Nhìn chung, qua quá trình hoạt động tông đồ, các hội viên Legio không chỉ lan tỏa tình yêu 

thương và đức tin mà còn trau dồi được kỹ năng giao tiếp hiệu quả. Điều này không chỉ giúp 

ích trong công việc truyền giáo mà còn góp phần làm cho cuộc sống của họ trở nên phong phú 

và ý nghĩa hơn. 

Làm gương sáng cho người khác 

Hội viên Legio phải xây đắp thêm nhiều đức tính khác nữa, như đức quảng đại cao thượng để 

mọi người có thể gặp gỡ những người cần giúp đỡ một cách hiệu quả nhất. “Cô sợ mình đi 

khuyên người ta mà chính những người thân trong gia đình mình mà sống không ra gì thì không 

thể khuyên được ai.”32 

Bên cạnh lòng can đảm, sự kiên trì và kỹ năng giao tiếp, hội viên Legio còn ý thức sâu sắc về 

việc trở thành tấm gương sáng trong đời sống đức tin. Họ hiểu rằng, để lời nói có trọng lượng, 

trước hết chính bản thân họ phải sống tốt, trở nên một mẫu gương về lòng quảng đại, yêu thương 

và hy sinh. 

Như lời chia sẻ của một hội viên, họ không chỉ cố gắng giúp đỡ người khác mà còn phải gìn 

giữ nếp sống đạo đức ngay trong chính gia đình mình. Họ ý thức rằng nếu không sống gương 

mẫu, lời khuyên nhủ của họ sẽ không có sức thuyết phục. Điều này phản ánh một tinh thần 

trách nhiệm cao trong sứ mạng tông đồ không chỉ lan tỏa đức tin qua lời nói, mà còn qua chính 

đời sống của mình. “Có chứ, mình phải sống sao cho người ta coi được chứ. Nhưng mà cũng 

kệ, miễn sao thấy vui và hạnh phúc là được.” 33  

Biết sắp xếp công việc một cách chu đáo hơn 

Một trong những kỹ năng quan trọng mà các hội viên học được chính là khả năng sắp xếp công 

việc một cách chu đáo và khoa học. Do tính chất đặc thù của hoạt động tông đồ, các hội viên 

phải cân bằng giữa công việc gia đình, trách nhiệm xã hội và đời sống cầu nguyện. Họ phải chủ 

động phân bổ thời gian hợp lý để vừa có thể hoàn thành các bổn phận cá nhân, vừa dấn thân 

phục vụ tha nhân một cách hiệu quả. 

Việc này không chỉ giúp họ trở nên ngăn nắp, có kỷ luật hơn trong cuộc sống mà còn tạo nên 

một tinh thần trách nhiệm cao. Khi biết cách tổ chức tốt công việc, họ có thể tham gia vào các 

hoạt động truyền giáo mà vẫn đảm bảo chu toàn những trách nhiệm khác trong gia đình và xã 

hội. Đây cũng chính là một trong những giá trị mà hội Legio mang lại cho các hội viên 

Tinh thần đoàn kết học được nơi hội Legio, đức vâng lời vị linh giám 

Một trong những điểm đặc biệt của hội Legio là tinh thần đoàn kết và sự hỗ trợ lẫn nhau trong 

mọi hoạt động. Sau mỗi chuyến đi tông đồ, các hội viên không chỉ chia sẻ niềm vui mà còn 

cùng nhau tìm cách vượt qua những khó khăn, thử thách. Những buổi cầu nguyện chung và 

 
31 Trích biên bản phỏng vấn cô Sang  
32 Trích biên bản phỏng vấn Cô Ngọc 
33 Trích biên bản phỏng vấn Cô Quý 
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việc cùng nhau đọc Kinh Mân Côi không chỉ giúp họ thêm vững tin mà còn củng cố mối dây 

gắn kết trong cộng đoàn. 

Hội viên Legio không hành động vì lợi ích cá nhân mà luôn đặt lợi ích chung lên hàng đầu. Họ 

hiểu rằng, để duy trì sự hòa hợp trong tập thể, mỗi người cần gạt bỏ sự đố kỵ, lòng ích kỷ và 

cùng nhau xây dựng một tinh thần yêu thương, hiệp nhất. Chính sự đoàn kết này đã tạo nên sức 

mạnh cho hội, giúp họ kiên trì trên hành trình phục vụ và trở thành những chứng nhân sống 

động của Tin Mừng. 

Từ bỏ được những tính hư nết xấu 

Cô nhận rằng trước đây mình cũng có tính nhiều chuyện, quan tâm quá mức vào 

chuyện của người khác. Cô nói cũng có thể tính của cô cũng thẳng, nếu ai làm điều gì 

không vừa ý cô thì cô liền nói ngay.Trước đây, cô chỉ thích nói chuyện với người khác 

khi nói xấu những người mình không ưa. Nhưng giờ cô thay đổi rồi. Cô nhận thấy 

chính mình còn nhiều thiếu sót, vậy tại sao lại có quyền đi nói xấu người khác? Mỗi 

lần đi xưng tội, cô vẫn xưng điều này với cha.34 

Những tính xấu như hay nói hành nói xấu, nóng giận cũng đã được thay đổi. 

Hay như chú Minh trước kia hay bia rượu, cãi nhau với vợ và bố mẹ nhưng từ khi tham gia hội 

Legio chăm chỉ đi lễ hẳn, sáng nào cũng đi lễ, không bia rượu như trước nữa. Hay như chú 

Danh trước kia hay cờ bạc, mấy lần bị bắt vào đồn mà giờ hết rồi, tham gia cả bên Ban Điều 

Hành giáo xứ nữa. Còn cô Quý trưởng hội tính cũng độc đoán lắm, mà nay đã hiền hơn rồi. 

Chúa và Đức mẹ làm thay đổi hết. 

Các thành viên trong hội tự khẳng định rằng, từ khi gia nhập, họ đã từ bỏ được nhiều thói quen 

không tốt. Do tính chất của công việc tông đồ, mọi người phải học cách đoàn kết, lắng nghe và 

thấu hiểu những mảnh đời khó khăn. Những bài giảng và sự hướng dẫn của các Sơ đồng hành 

đã giúp họ dần sửa đổi tính xấu. Trước đây, nhiều người có thói quen to tiếng, cãi vã, nhưng 

khi vào hội, họ dần tập cách nói chuyện nhẹ nhàng, biết kiềm chế và lắng nghe nhau hơn. Nếu 

trước kia có người thích nói hành, nói xấu người khác, thì sau khi được dạy về đức khiêm 

nhường, họ nhận ra rằng bản thân cũng chẳng hoàn hảo hơn ai để phán xét hay chê bai người 

khác. 

Lòng tin tưởng vào Chúa và Đức Mẹ sau khi gia nhập Hội Legio 

“Cô vẫn còn nhớ mãi câu mà cha nói khi buổi đầu tiên cô tham gia vào hội đó là: “ Mẹ là 

Mẹ con và con là con Mẹ”. Từ hồi cô vào hội tới giờ, cô thấy cha khuyên bảo cũng rất 

nhiều. Cha dạy về đức khiêm nhường, về sự nhẫn nại, yêu mến Đức Mẹ, yêu mến Chúa 

Giêsu Thánh Thể...”35 

 Dường như chính những lời khuyên nhủ và dạy bảo của Cha Linh giám và Sơ đồng hành đã 

có nhiều tác động to lớn đối với lòng yêu mến Chúa và Đức Mẹ. Qua những cử chỉ ân cần thăm 

hỏi, những cuộc viếng thăm, những buổi kinh nguyện đã khiến nhiều người Công giáo sau khi 

gia nhập hội Legio nhận ra Chúa và Đức Mẹ trong cuộc đời. Họ ý thức được có Chúa và Đức 

Mẹ hiện diện và đồng hành bên họ. 

Lòng yêu mến Chúa và Đức Mẹ còn được thể hiện qua những lời khuyên của những tông đồ 

về đức “Vâng lời”. Họ còn hiểu được rằng bệnh tật là một ơn huệ Chúa ban để người ta có thể 

kết hợp mật thiết với cuộc khổ nạn của Chúa Kitô. Những điều này trước đây họ không hề biết 

đến và cũng chẳng mấy khi để ý đến.  

 
34 Trích biên bản phỏng vấn Cô Ngọc 
35Trích biên bản phỏng vấn Cô Phúc  



https://khoahocconggiao.org Nguyễn Kỳ Oai và nhóm nghiên cứu Vol. 5; No. 2; 2025 

 

 87 

“Chính Đức Mẹ đã dẫn dắt những người con trong hội. Cô chưa thấy ai trong hội đi tông đồ mà 

gặp phải chuyện gì cả. “Đức Mẹ là Nữ Vương Bình An”36 Rồi rất nhiều những sự kiện khác 

nữa như Đức Mẹ cứu con, cứu cháu, cứu khỏi điện giật, Đức Mẹ hoán cải người khác... mà 

những người tham gia Hội Legio cảm nhận được đó là Đức Mẹ đã làm phép lạ. 

Những người tham gia Hội Legio còn nhận ra được và học tập nơi Đức Mẹ nhiều đức tính như: 

“Nhiều khi cũng bị áp lực vì đồn ra tiếng vào. Có những người nói cô nhiều chuyện, rồi nhiệt 

tình quá đáng, có những lúc cũng buồn nhưng khi cha xứ khuyên thì cô lại tiếp tục cố gắng làm. 

Cô cứ nghĩ đến khi Đức Mẹ mang thai bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà bị làng xóm người 

ta đàm tiếu thì Đức Mẹ cũng tủi hổ biết bao nhiêu. Huống chi mình chỉ mới bị nói có chút xíu 

mà đã từ bỏ thì không được. Phải noi gương và bắt chước Đức Mẹ.” 

Những giúp đỡ về tinh thần mà hội viên nhận được từ hội Legio. 

Qua kết quả phỏng vấn, những người tham gia Hội Legio nhận được sự giúp đỡ tận tình của 

Cha Linh giám, quý sơ đồng hành và các thành viên trong gia đình Legio. Họ cùng nhau chia 

sẻ những chuyện vui buồn trong cuộc sống. Tất cả cùng tạo nên một tinh thần nhiệt huyết, đoàn 

kết và vững mạnh.  

Hội Legio không chỉ là nơi để cầu nguyện, hoạt động tông đồ hay để rèn luyện các đức tính tốt, 

mà còn là nơi để mọi người tìm được chỗ dựa về tinh thần, là nơi những người cùng tôn giáo 

xây dựng một lý tưởng cao đẹp là làm tông đồ cho Đức Mẹ. 

 

Kết Luận  

 

Tựu trung lại, sau khi tham gia vào Đạo Binh Đức Mẹ,  những người Công giáo đã thay đổi rất 

nhiều trong đời sống Đức tin của mình. Mọi người đều ý thức và sốt sắng hơn trong đời sống 

nội tâm, đời sống cầu nguyện và thực hành các nhân đức,... Ở Legio, mỗi thành viên đều nhận 

 
36 Trích biên bản phỏng vấn Cô Ngọc 
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được sự quan tâm, giúp đỡ về vật chất,  tinh thần của cha Linh giám, quý tu sĩ đồng hành và tất 

cả anh chị em trong hội. Một trong số những điều xây dựng và làm phát triển đời sống đạo của 

các thành viên là buổi họp của Legio. Legio rất nghiêm túc cho những cuộc họp từ cách thức 

đến nội dung. Trong giờ họp có cầu nguyện chung, phúc trình, nghe huấn dụ của cha linh giám... 

và Legio luôn kỷ luật cách chân thành. Tất cả các việc tông đồ, cầu nguyện, đời sống nội tâm, 

đời sống hoạt động của hội viên đều được xoay quanh buổi họp hàng tuần. “Các hội viên phải 

coi việc tham dự buổi họp hàng tuần là phận vụ trước tiên và thiêng liêng nhất trong các phận 

vụ đối với Legio. Không có gì có thể thay đổi buổi họp. Thiếu nó, việc tông đồ sẽ như cái xác 

không hồn. Lý trí công nhận, kinh nghiệm chứng minh điều đó: chểnh mảng bổn phận cốt thiết 

này làm cho công việc mất hết hiệu nghiệm và rốt cuộc sẽ mở rộng cửa cho những cuộc đảo 

ngũ.”37 
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